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Na een jaar uitgesteld te zijn, zijn we dit voorjaar nu dan toch 

uiteindelijk met zijn allen op jubileumkamp geweest! Het waren 

twee mooie weekenden. In het Hemelvaartsweekend zijn alle 

jeugdspeltakken op kamp geweest in Mook, en hebben hier van 

alles ondernomen, waarover je in deze nieuwtjesbrief veel kunt 

lezen. Een weekend later, met Pinksteren, hebben de volwassen 

speltakken dit nog eens opgevolgd met hun eigen kamp in 

Overasselt, waarbij ook zij de nodige leuke activiteiten gedaan 

hebben, en misschien een beetje zijn natgeregend. Meer verhalen 

vind je verderop in de nieuwtjesbrief! 
 

 

Scouts for Ukraine 
Begin maart hebben Kiri & Chris-Jan van de explorers een 

inzamelingsactie gestart voor de mensen die de dupe zijn van de 

oorlog tussen Rusland & Oekraïne. Scouting APV heeft massaal 

gehoor gegeven aan deze actie. Het was hartverwarmend om alle 

spullen te zien die zijn ingeleverd, en om te zien hoeveel badges er 

besteld zijn. 

 

Alle spullen zijn handmatig gesorteerd en door een kennis van Kiri, 

samen met andere lokale ondernemers, naar de Oekraïnse grens 

gebracht. Dat was een overweldigend spektakel. Met 100 pallets 

vertokken zij op 12 maart. Alle spullen zijn aangekomen en verdeeld 

over de mensen die het nodig hadden. Via deze weg willen we jullie 

nogmaals bedanken!  
 

  

De voorkant van de nieuwtjesbrief 
Vind je het leuk om te tekenen? Wij vinden het leuk om tekeningen 

te ontvangen voor de voorkant van de nieuwtjesbrief! Als je jouw 

tekening op de nieuwtjesbrief wil terugzien, mail dan naar: 

nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl 

Redactie: Iris, Pim, Kiri & Marco O. Tekening: Kiri. Contact: nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl 



Groepsfoto 
 

We zijn met zijn allen op jubileumkamp geweest! We hebben de 

twee jubileumkampen natuurlijk vereeuwigd met een groepsfoto. 

Waar sta jij?  



Bevers 
 

 

De Bevers hebben weer een hele leuke periode 

achter de rug. Zo hebben we weer heel veel 

leuke spelletjes gespeeld met zijn allen, zijn we 

naar de Kinderboerderij geweest en zijn we 

met zijn allen op kamp geweest!  

 

 

 

Bij de kinderboerderij hadden we het heel erg 

naar ons zin! De Dierenambulance stond er ook 

heel veel interessants te vertellen, daar kregen we 

een kleine rondleiding door de ambulance en een 

kleurplaat. Er waren ook leuke spelletjes die we 

konden spelen. Zoals het gouden ei zoeken in een 

hooiberg, iedereen zat daarna natuurlijk onder het 

hooi. We hebben ook de lieve diertjes kunnen 

bekijken, aaien en knuffelen. De kinderboerderij 

was dus een zeer geslaagde opkomst! 

 

We zijn natuurlijk ook op kamp geweest naar 

Mook. Ook daar hadden de Bevers het zeker naar 

hun zin! Het thema was superhelden en de Bevers zijn getraind tot 

echte superhelden. Wij hebben onze eigen superheldencape 

gemaakt, we hebben een laser parcours 

doorstaan en we hebben de superschurk 

verslagen. Na al die trainingen hadden we 

natuurlijk zin in wat ontspanning, dus zijn 

we ook naar de speeltuin geweest om alle 

energie eruit te gooien. We hebben het zo 

naar ons zin gehad dat iedereen dit veel 

vaker zou willen doen.  

 

  



Tijgerwelpen 
 

Geen joke, met de welpen naar Mook 

 

Dit jaar bestaat Scouting APV 111 jaar, best leuk met 3 keer een 

één. Daarom hebben we met de hele vereniging een super gaaf 

jubileum kamp gehad. 

 

Samen met de junior scouts hebben we een super gaaf handelsspel 

gedaan, waarbij we in teams een zo groot mogelijk kasteel moesten 

maken. Dit was met allerlei posten waar je grondstoffen en munten 

moest regelen om dingen te kopen. 

 

Ook de bonte avond was erg gezellig met allerlei sketches, 

toneelstukken, dans en zang talent. Ook het lied cowboys en 

indianen was erg leuk met de bijpassende dansjes. 

 

Met de bevers zijn we naar een grote speeltuin geweest, was erg 

gezellig. Lekker schommelen, glijden, wipwappen, springen en 

rondjes draaien. 

  

En als afsluiter een heerlijke BBQ met als toetje een ijsje en 

Hollandse leeuwen met de hele vereniging was erg leuk. Een super 

leuk kamp. 

 

Hier nog een review van Twan 

en Lexi. 

 

 

 

  

Ik vond het leuk. We gingen naar 

een speeltuin. Ik was in de kamer 

en dat was leuk. 

 

Lexi 

 

Jubileum kamp was super leuk. Ook leuk dat we een T-shirt op 

het einde kregen met alle andere ontwerpen van de badge, 

persoonlijk heb ik nu de 100 jaar badge en de 111 jaar badge 

die door de jaren komen. Leuk dat we hele APV mee deed met 

Hollandse leeuwen. 

 

Groetjes Twan 

 



Junior scouts 
 

Dolfijnen – Youp 

Op de eerste dag waren we vooral bezig met het opbouwen van het 

terrein. Eerst de lupa opeten en toen gingen we de tenten opzetten. 

Toen we de tenten hadden opgezet gingen we spelletjes doen op een 

groot grasveld, toen we klaar waren met de spelletjes gingen we eten. 

We aten nasi. Toen de afwas was gedaan gingen we fikkie stoken met 

een potje weerwolven van wakkerdam. Toen gingen we nog een 

laatste activiteit doen met de scouts: we gingen dodende straal doen. 

Dan moet je een zak chips bemachtigen maar je kon afgeschenen 

worden en moest je weer opnieuw beginnen. Iedereen was toen moe 

geworden en we gingen slapen. 

 

Zwaluwen – Ravi 

Op de 2e dag gingen we ontbijten en daarna douchen. Daarna gingen 

we repeteren voor de bonte avond, eerst hadden de tijgers een eigen 

groepje, maar toen waren ze met te weinig dus gingen ze bij de 

zwaluwen. ’s Middags deden we een spel met de welpen. Toen kwam 

de bonte avond, als eerst gingen de explo’s optreden, daarna de 

bevers, junior scouts, toen even pauze, de welpen en tot slot de 

scouts. Toen weer terug naar de tent. Tekeninspectie en slapen. 

 

Tijgers – Ebbe 

Op de derde dag werden we wakker en gingen ontbijten. Daarna 

gingen we hiken. Je mocht kiezen of je 10 of 15 kilometer ging lopen 

Toen gingen we lopen. Je moest kijken waar je heen moest op een 

papier met een kompas. Je kwam na een tijdje bij een post, daar deed 

je dan een spelletje en dan kreeg je een nieuwe kaart en liep je verder. 

En als je de 15 kilometer ging lopen kon je een insigne onderdeel 

halen. Toen we klaar waren had je even vrije tijd en daarna gingen 

we met alle speltakken barbecueën. Daarna gingen we nog met de 

welpen, junior scouts en scouts Hollandse Leeuwen doen. En daarna 

gingen we weerwolven spelen. En toen naar bed. 

 

Wolven – Abel 

Vandaag was de laatste dag, dus moesten we opruimen. Eerst gingen 

we onze spullen opruimen want het was een bende. Daarna werden 

de spullen in een tent gezet, toen dat gedaan was moesten we de 

tenten afbreken. Behalve de tent waar onze spullen in lagen. Daarna 

kregen we tijd voor onszelf en als laatste gingen we sluiten en kregen 

we de insignes. Het was een leuk kamp!  



Scouts 

 

Ook dit jaar hadden we weer weekendkamp en het 

was natuurlijk heel leuk! 

 

We begonnen toen we donderdag aankwamen met 

alles opzetten. De balken waren helaas best ver 

weg, maar dat is natuurlijk toch gelukt.  Nadat we 

alles hadden opgezet gingen we boogschieten. 

Toen we terug kwamen moesten we gaan koken. We kregen alle 

ingrediënten om pasta te maken. Het duurde bij de ene patrouille 

wat langer dan bij de andere om het te maken, maar uiteindelijk is 

het iedereen gelukt. Nadat iedereen klaar was met afwas gingen we 

nog even bij het kampvuur zitten, maar al snel gingen we richting 

de junior scouts om dodende straal te spelen. Toen dat klaar was, 

zaten we nog even bij het kampvuur en toen gingen we slapen.  

 

De volgende dag op vrijdag moesten we vroeg 

ontbijten. We gingen snel na het ontbijt naar 

de dierentuin Burgers Zoo. Daar gingen we 

samen met de explo’s een Freek Vonk crazy 

88 doen, waar het groepje had gewonnen met 

onder andere onze scouts Fleur en Christel. 

Toen we terug kwamen gingen we openen 

met alle groepen en daar kregen we ook onze jubileum t-shirts. We 

gingen daarna avg koken. Nadat iedereen had gegeten gingen we 

ons klaar maken voor de bonte avond. De bonte avond was heel 

gezellig met iedereen en al de optredens waren heel leuk!  

 

Op zaterdag gingen we hiken met de junior scouts. Op een gegeven 

moment konden de junior scouts kiezen om voor 10 kilometer te 

gaan terwijl de scouts doorliepen tot de 15 kilometer. Na de hike 

moesten we snel door naar de bbq met alle 

groepen. Toen iedereen lekker had gegeten 

en nog wat spelletjes had gedaan gingen we 

terug naar ons eigen terrein om nog even 

bij het kampvuur te zitten en lekker naar 

bed te gaan. 

 

De volgende ochtend gingen we al weer 

opruimen en terug naar het valkennest.  

Vanaf daar ging iedereen zelf naar huis toe.  



Explorers 
 

Hey hey, 

 

Afgelopen hemelvaart weekend was jubileumkamp en daar hebben 

we heel wat over te vertellen. We moesten donderdag al om 8:00 

uur verzamelen. En toen gingen we om half negen hop hop richting 

Mook. We hebben eerst alles opgebouwd, nouja bijna alles, de 

partytent waren we half vergeten, maar dat even terzijde. Gelukkig 

zat het weer heel het weekend mee en hadden we hem niet echt 

nodig ;)  

Donderdag avond pakten we gelijk uit en gingen we een ijsje halen. 

Heel lekker! 

Alleen jammer dat het vervoer terug ineens zoek was. We moesten 

maar gaan lopen, niet iedereen vond het even leuk, maar we 

hebben het wel gewoon gedaan en uiteindelijk was het best grappig. 

Vrijdag gingen we samen met de scouts naar Burgers’ Zoo. En denk 

maar niet dat we hier alleen aapjes gingen kijken. We hadden een 

crazy 88 in de dierentuin. Dus we moesten tijgeren door de jungle, 

apen interviewen en Freek Vonk imitaties maken. Het heeft in ieder 

geval gezorgd voor een hoop leuke beelden. Ook niet te vergeten 

was er natuurlijk de spectaculaire bonte avond. Die wij, als we dat 

zelf mogen zeggen, best wel genaild hebben. 

We hebben gedanst, de sprite-challange gedaan en we hadden zelfs 

een waarzegsters, die hele mooie dingen voorspelde voor het 

liefdeskoppel. 

Zondag was het superlekker weer dus top weer voor een hike en dat 

hebben we dan ook maar gedaan. Hier en daar misschien een beetje 

verkeerd gelopen…. maar het was leuk. 

’s Avonds hebben we lekker gebarbecued met z’n allen. En toen 

hebben we daarna maar besloten om het grootste deel van ons 

kamp alvast af te breken voor de regen die er aan kwam. Zo hebben 

we het meeste droog kunnen inpakken :) 

 

We kunnen terugkijken op een leuk weekendkamp, maar denk maar 

niet dat de explo’s stilzitten. We zijn namelijk alweer druk bezig met 

zomerkamp en er staan hele leuke dingen op de planning. 

 

Groetjessss  

 

 



 

 

 

 

 

 

  



Hugo de Groot Stam 
 

Jubileumkamp HDG 

Het was een weekend vol regen en zonneschijn. Maar het was al 

met al een heel gezellig weekend met de Roverscouts (de 

Wolpherenstam) en de Torenvalken. Het weekend begon met wat 

boomklimmen maar, niet als gewoonlijk. Dit keer moest je je zelf 

gezekerd optrekken. Dit was erg vermakelijk om naar te kijken. 

Daarna konden we rustig bijkomen met een potje bingo op initiatief 

van Mirjam E. 

 

Zaterdag  

Zaterdag gingen sommige van ons er alweer vroeg eruit voor een 

mooie ochtendwandeling bij zonsopkomst. Dit was erg mooi met de 

opkomende zon op de heide. Daarna werd de rest ook wakker en 

hebben we lekker ontbeten met broodjes van de Lidl. Met de lunch 

werd er soep gemaakt. Met het warme weer dachten we dat het wel 

lekker was om effe af te koelen met een potje waterhonkbal met 

groene zeep. Dit was erg komisch om te zien en te doen. Met een 

paar mooie glijpartijen en actie momenten hebben we echt 

gelachen. Voor het avondeten had men lekker gekookt in de Dutch 

oven wat erg lekker was. Met als toetje een leuk potje dodende 

straal. Dit was  weer echt ouderwetse spanning samen met de 

Wolpherenstam. 

 

Zondag 

Zondag was een natte dag. Daarom hadden we besloten om naar 

een museum te gaan. Het was ironisch genoeg het 

openluchtmuseum geworden. Maar we hebben veel geleerd en 

gedaan. En Chris-Jan en Marco A hebben zelfs nog geholpen bij de 

wielenmakerij de boenhazen. Toen we terug kwamen goot het van 

de regen. Gelukkig had Marco T een prachtig afdak gemaakt. En 

hebben we toch nog een gezellige avond gehad. Maandag was het 

vooral opruimen maar, hebben we het weekend afgesloten bij een 

heerlijk restaurant.  

 

Wist je dat… 

• Martijn een echte boomknuffelaar is? 

• Olaf en peter een heuse gracht om hun tent hadden? 

• Marco G een erg bijzondere manier heeft om zijn stoeltje uit 

te vouwen? 

• Dylan erg blij was dat hij een volledig rondje had gemaakt bij 

waterhonkbal?  



Jubileumbadges 
 

Op het jubileumshirt vind je de jubileumbadges die door enkele 

leden zijn getekend. Hieronder kun je ze in kleur bewonderen! Kun 

jij de verschillen vinden met het T-shirt?        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fleur         Jayden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Helena 
 
 

       Joost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Loes          Ebbe  



Puzzel 
 

 

 
Zoals inmiddels duidelijk is, we bestaan dit jaar 111 jaar. De puzzelredactie 

heeft wat oude boodschappen gevonden van onze begintijd, maar kan deze 
helaas niet ontrafelen. Misschien dat jullie het wel kunnen? 

 
Welpen en Junior Scouts 
De oprichters hebben een oude boodschap voor ons 

achtergelaten in morse code. Morse code is een manier 
om via een kabel, de telegraaf, elektrische signalen te 
versturen. Die signalen bestonden uit korte en lange 
stroomstootjes Elke letter en elk cijfer heeft zijn eigen 

combinatie van lange en korte seintjes: de morsecode. 
 

Helaas kunnen wij hem niet ontrafelen, maar misschien 
lukt het jullie! De oprichters zijn wel zo aardig geweest 
om te vertellen welke letter bij welke sein hoort. 
 
 
 
Scouts en Explorers 

Ook voor jullie hebben ze een boodschap achtergelaten, 
maar er lijkt iets mis te zijn gegaan met het alfabet. De 

enige hint die ze ons hebben gegeven is: “a=t”. Misschien 
dat jullie er wel uit komen: 
 
Lvhnmbgz TIO bl gbxm oxkghxfw gttk axm whkicx Tkdxe 
 

 
 
Stam & ouder 
Van deze code konden wij al helemaal geen kaas maken. 
Maar het lijkt erop dat een tabel kan helpen! 
 

wipii1 ijgcn1 jneh1 zort9 

 

Los de puzzel op en geef het antwoord door via 

nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl. Misschien win je wel een 

prijsje! De vorige puzzel is gewonnen door stammer 

Dylan. Hij kan zijn prijsje ophalen bij de redactie. 
 


