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Yes, we zijn weer op zomerkamp geweest! Dit jaar kon dat gelukkig 

weer een beetje op de ‘normale’ manier, zonder de 

coronaprotocollen zoals voorgaande twee jaar. De scouts en 

explorers konden zelfs naar het buitenland op kamp. 

 

Ben je benieuwd wat iedereen op kamp heeft gedaan? Lees dan snel 

verder! 

 

Daarnaast zijn we ook alweer een paar weken onderweg met het 

nieuwe seizoen. Misschien ben je wel oud genoeg om over te vliegen 

naar de volgende groep, een nieuwe speltak met nieuwe 

uitdagingen! Ook hebben we de komende periode nog meer leuke 

activiteiten op de planning staan. 

 

Activiteiten 

Zaterdag 24 september – APV Scoutshopkraampje 

Op deze dag 09:00 tot 15:00 kun je alles kopen wat je nodig hebt 

als je overvliegt naar de volgende speltak, of net lid bent geworden. 

Zie ook scoutingapv.nl/scoutshop 

 

Zaterdag 8 oktober – ABBA (bedankavond voor vrijwilligers) 

Op deze avond, de APV Bijzondere Bedank Avond, komen alle 

vrijwilligers bij elkaar voor een gezellige avond als bedankje voor 

alle inzet. 

 

Zaterdag 22 oktober – Kaderdag voor de leiding 

Tijdens de kaderdag gaan verschillende leiding aan de slag met 

workshops of cursussen om nog beter leiding te kunnen geven! 

 

Zaterdag 22 oktober – Vossenjacht 

De explorers en ouder gaan jagen op ‘de vos’ (een radiozender), 

gebruikmakend van slechts een radio-ontvanger. Wie vindt hem het 

eerst? 

 

Vrijdag 18 en zaterdag 19 november – Escape Room (zie achterkant) 

Meer info volgt! 

 

  
De voorkant van de nieuwtjesbrief 

Vind je het leuk om te tekenen? Wij vinden het leuk om tekeningen 

te ontvangen voor de voorkant van de nieuwtjesbrief! Als je jouw 

tekening op de nieuwtjesbrief wil terugzien, mail dan naar: 

nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl 

Redactie: Iris, Pim, Kiri & Marco O. Tekening: Kiri. Contact: nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl 

https://scoutingapv.nl/scoutshop


Aspirant Leiding worden? 
 

Ben je (bijna) 17 jaar of ouder en wil je wat doen voor scouting, 

maar weet je nog niet wat? Misschien dat leiding zijn iets is voor 

jou. 

 

Om niet gelijk in het diepe te springen, zijn we vorig jaar begonnen 

met een groep aspirant leiding. Vaak is het lastig om gelijk een 

speltak te moeten kiezen. Om dit makkelijker te maken, begin je als 

aspirant leiding eerst bij diverse speltakken mee te draaien. Juist 

om erachter te komen wat je wel en minder leuk vindt. Net zoals bij 

nieuwe jeugdleden die komen kijken, heb je toch een aantal keer 

nodig om dat te kunnen bepalen. Ook als je niet elke zaterdag kan, 

is het mogelijk om te ervaren of leiding zijn iets voor je is. 

 

Voor de tweede helft van het seizoen wordt er een keuze gemaakt 

voor een speltak. Vaak is dan al wel duidelijk waar je mee verder 

wilt. Door meer verbonden te zijn met één speltak word je meer 

meegenomen in het geheel. Je leert de kinderen beter kennen en 

natuurlijk je medeleiding. Maar ook wat er gedaan moet worden in 

de voorbereiding en tijdens de opkomsten. 

 

Als je een jaar meegelopen hebt kan het daarna haast niet anders 

dan dat je leiding wilt worden. 

 

Aspirant leiding iets voor jou? 

 
Meld je aan bij Olaf of Peter.  
 



  
Welpen 
 

 

Welpen Boevenkamp 

 

 

Aloha allemaal, 

 

Beide welpenspeltakken, de tijgerwelpen en de jaguarwelpen, zijn 

gezamenlijk op zomerkamp geweest in Gorssel. Volgens de 

reisbrochure (lees kampboekje) wachtte er een tropische locatie op 

ons met zwembad en palmbomen.  

Toen we aankwamen viel dat een beetje tegen; er was een 

kampgebouw midden in het bos. Er waren wel veel bomen (en 

gelukkig daardoor ook veel schaduw) maar er hingen geen 

kokosnoten aan... Gelukkig hadden ze wel kokosnoten in de 

supermarkt.  

Het gebouw was een beetje klein voor iedereen, maar de welpen 

zijn wel in voor een beetje uitdaging. Een groot deel van de welpen 

koos er voor om voor deze ene keer in tenten te slapen en hadden 

met elkaar de grootste lol. 

 

Tja en als je dan toch een kamp in een mooi bos hebt; wat is leuker 

dan met elkaar hutten bouwen? We zijn er zondagmiddag mee 

gestart en de hutten werden in de loop van de week steeds mooier. 

Daarbij ook nog even onze vaardigheden met knopen opgehaald en 

hebben we natuurlijk vanuit de hutten Castle wars en vlaggenroof 

gespeeld.  

Er was geen zwembad op het kampterrein, dus zijn we zelf maar 

naar een zwembad toegegaan. Het was een leuk zwembad met 

lekker veel glijbanen en we hebben veel plezier gehad.  

 

Verder gebeurden er veel vreemde dingen in die week; zo zagen we 

tijdens de speurtocht allemaal bankbiljetten aan de waslijn, een 

afwasborstel en zeepsop. We zagen ook vreemde mannen in 

donkere pakken aan de rand van het bos. Boeffie de Rat deed ook al 

zo raar… en vroeg uiteindelijk zelfs wanhopig of de welpen mee 

wilden helpen met het beroven van de bank omdat er geld nodig 

was voor het kampgebouw. Nu vooruit. De welpen zijn na een 

kritisch vragenvuur want je berooft niet zomaar een bank toch, niet 

te beroerd om Boeffie de Rat te helpen in geval van nood.  

 



In zes groepjes werden voorbereidingen getroffen. Hopelijk heb je 

er nooit over nagedacht maar er komt veel bij kijken bij het beroven 

van een bank. Je moet het bankgebouw (lees grote partytent) van 

tevoren bekijken, plattegrond maken, vluchtroutes uitstippelen, 

nadenken over vermomming, sleutel stelen van de slapende 

bewaker en codes ontcijferen. Wist je dat Marco van Andel en Hans 

goed kunnen snurken en dat het hele bos zowat werd omgezaagd? 

Uiteindelijk werd maar liefst zes keer de bank beroofd! Het alarm 

ging steeds af, maar toch is er veel (nep)geld meegenomen. 

Trouwens wist je ook dat sommige kleine en grote welpen goed 

kunnen sluipen? En dat sommige welpen onbevreesd nog een keer 

teruggingen naar de kluis en geld meenamen, ondanks dat het 

alarm al af was gegaan? Dapper hoor! 

 

Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en is duidelijk geworden 

waarom dat nepgeld zogenaamd nodig was. Het was een superleuk 

boevenkamp. Komende periode gaan we weer allemaal andere leuke 

dingen doen. We verwelkomen een aantal nieuwe welpen en nemen 

afscheid van onze overvliegers. We wensen jullie plezier bij de 

Juniorscouts! 

 

Yalahi!!! 

  



Junior scouts 
 

 

 

  

… de dasring 43 keer 

af kunnen pakken van 

Bram, en dodende 

straal spelen, en het 

militair museum 

Loes 

… hunt, dodende 

straal, kistjesspel, 

zwemmen en 

nationaal militair 

museum 

Ravi 

… dodende straal. Het was wel 

moeilijk maar dat is leuk. Ik had de 

zak bijna maar Ebbe had hem eerst. 

Ik was twee keer af gemaakt voor 

het spel was afgelopen 

Thijmen 

… met iedereen de hunt 

spelen en naar de stad 

gaan. Dit was mijn 

lievelingskamp. 

Mees 

… dat we naar het museum gingen, 

want we gingen naar het nationaal 

militair museum. En Bram plagen want 

we pakten heel de tijd zijn dasring af, 

wel 43 keer. En verder was eigenlijk 

alles leuk. 

Youp 

… het zijn van een kamauder 

met het kistenspel en 

plopperdeplop zingen met een 

baard 

Maud 

… het fietsen en 

zwemmen en in een 

tent slapen. 

Azlan 

… de Hunt 

Till 

… het nationaal 

militair museum! 

Jonas 

Het 

leukste 

op kamp 

was… 



  

Ik heb op kamp heerlijk gegeten 

door de lieftallige kookstaf. (Dank 

je Sonja en Arie) 

Ook hebben we de kokonutsong 

gezongen. En weerwolven 

gedaan en er was een vuile 

weerwolf. 

Fedde 

Wij hebben op kamp zoveel 

leuke dingen gedaan! De 

omgeving was echt mooi en 

meneer wesp kwam langs 

😊 

We hebben heel lekker 

gegeten. 

Seth 

We hebben Bram 

geplaagd door 43x zijn 

dasring af te pakken 😊 . 

En weerwolven was ook 

leuk. 

Rick 

Wij hebben dodende straal 

gedaan. Dat is een spel waarbij je 

een verstopte chipszak moet 

vinden. In het donker. En een 

leiding schijnt je af als je teveel 

geluid maakt. Dan moet je terug 

naar de post en dan kun je het 

nog een keer proberen 

Ebbe 

Wij hebben op kamp heel veel 

leuks gedaan! ’s Avonds 

gingen we vaak een superleuk 

avondspel doen. Dan gingen 

we lekker laat naar bed! 😊 

Ook hebben we samen de 

afwas gedaan. We gingen ook 

naar de stad. Kortom, het was 

super leuk! 

Marlinde 

We hebben 

pannenkoeken 

gegeten 

Joas 

Wij hebben op kamp heel 

vaak Bram’s dasring 

gestolen, echt wel een 

stuk of 40 keer. En veel 

insignes verdiend. 

Abel 



Scouts 

 

Dit jaar was het weer zo ver, we zijn naar het  

buitenland op kamp geweest! Eens in de drie jaar gaan we met de 

scouts naar het buitenland en dit jaar was dit naar Pfadfinderlager 

Brexbachtal in Bendorf (Duitsland). 

De leiding vond het perfecte 

kampeerveldje, namelijk helemaal 

achteraan het terrein. Dit betekende dat 

het lopen naar elke activiteit al een hike 

op zich werd       

We hebben tijdens deze week een hike 

gelopen die werd verdubbeld in afstand 

vanwege het verkeerd lopen, 

gezwommen in een net iets te koud 

buitenbad, geklommen in een klimbos, 

een bezoekje gebracht aan de stad 

Koblenz (het scheen dat hier de 

McDonald’s ineens heel populair was; niet 

vanwege de burgers, maar vanwege het 

aantal stopcontacten), een dam gemaakt in de beek, Big Bertha 

beklommen en een super toffe bonte avond 

gehad.  

Daarnaast kon er kampgeld verdiend worden 

met het prachtig opdienen van het eten. De 

patrouilles moesten monsieur Dýlàn hiervan 

overtuigen. Met het kampgeld konden leuke 

extraatjes gekocht worden, zoals eitjes voor 

wentelteefjes of pannenkoeken, een wasbeek 

speciaal of iemand op nachthike sturen. Dit 

laatste viel bij de scouts in de smaak. De één 

na laatste nacht mocht de leiding samen met 

8 van de 15 scouts deze nachthike lopen.  

Al met al dus een zeer geslaagd kamp!  

 

NB: de laatste avond gingen we met de scouts BBQ’en. 

Nietsvermoedend hadden we het gebruikte rooster in het hoge gras 

gelegd. Tot onze gebouwbeheerder Chris vroeg waar dat rooster was 

gebleven. Ehh, dat wisten we wel, op het terreintje, in het hoge 

gras! 

Gelukkig konden Iris en Marco even langs Koblenz rijden om het 

rooster op te halen, en ja, na twee weken lag deze nog op het 

veldje!        



Explorers 
 

Jaja we zijn weer terug van weggeweest  

 

Dit zomerkamp zijn we met zijn allen naar Wiltz geweest in 

Luxemburg. We hebben daar kei lekker weer gehad en super leuke 

activiteiten gedaan. 

 

Bij aankomst zijn we snel begonnen met het opzetten van de 

tenten. Op het gemakje, want toen was het al kei heet. De heren 

hadden een vet coole zipline gemaakt die super snel ging. We zijn 

op watervallen tocht geweest en hebben in rotsen geklommen en als 

lunch knakworstjes gegeten. Bij het appel en een ei spel zijn er 

bijzondere dingen geruild, zoals een persoon voor onze afwas, 

dassen van andere groepen en een fantastische mooie step die de 

naam step van ket heeft gekregen. Er is gemountainbiked, gelukkig 

geen gewonden gevallen, of toch wel een misschien. We noemen 

geen namen, Roos. Tussendoor heeft Lisa een gevecht gehad met 

een haring waardoor ze heel de week leefde op slippers. Dacht Kiri 

de perfecte move te maken naar het kampterrein, maar kwam terug 

met een giga schaafwond op haar been en hebben we heel veel 

zwevende bloedneusjes gehad op kamp. 

Verder hebben we gezwommen en hebben de 3e jaars een nacht 

hide & seek georganiseerd. Niet iedereen was daarvoor in de mood, 

maar hebben wel enorm gelachen. Helaas hebben de 3e jaars de 

groep niet kunnen vinden. Op de laatste dag zijn we weer wezen 

zwemmen en hebben we met zijn alle lekker gebarbecued. En als 

afsluiter daarop hebben we 

een super spannende, top 

georganiseerde Crime scene 

gehad die we moesten 

oplossen doormidden van 

vragen en puzzels!  

 

Ondanks dat het kneitertje 

heet was die week hebben 

we echt een super tof en 

leuk kamp gehad en hebben 

we gigantisch gelachen weer 

met zijn alle. We kijken al 

weer uit naar het volgende 

jaar!! 

  



Puzzel 
 

 

 

Bevers & Welpen 

Zie je de voorkant van deze nieuwtjesbrief? Verbind de puntjes van 

de drie figuren en stuur naar ons wat je op de tekening ziet, samen 

met een foto van het resultaat! 

 

 

Explo’s & ouder 
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Los de puzzel op en geef het antwoord door via 

nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl. Misschien win je wel een 

prijsje! De vorige puzzel is gewonnen door scout Joost. 

Hij kan zijn prijsje ophalen bij de scoutsleiding. 
 



Tentje – Boompje – Feestje 

 

Tijdens het zomerkamp hebben de meesten van jullie in een tent 

geslapen. Tijd om te kijken of jullie hebben opgelet. In de volgende 

puzzels moeten jullie tenten plaatsen naast bomen. Er zijn precies 

zoveel tenten, als dat er bomen in het veld staan. Om een tent te 

plaatsen, moet de plek aan de volgende eisen voldoen: 

1. een tent moet horizontaal (links, rechts) of verticaal (boven, 

onder) grenzen aan een boom. 

2. 2 Tenten mogen nooit naast elkaar staan, zowel horizontaal 

(links, rechts), verticaal (boven, onder), als diagonaal 

(schuin). 

3. Een boom mag wel aan 2 of meer tenten grenzen, zolang 

maar aan de tweede regel wordt voldaan. 

4. Boven elke rij staan nummers, die vertellen hoeveel tenten 

er in de rij/kolom moeten staan. Dus als er in de verticale rij 

(boven, onder) het nummertje 2 staat. Mogen in die kolom 

dus maar 2 tenten. Zelfde geldt voor een rij. 

 

Junior scouts & Scouts 
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