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We zijn er weer met een nieuwe editie van de nieuwtjesbrief! 

 

In deze editie lees je wat de speltakken zoal na hun zomervakantie 

gedaan hebben en blikken we alvast vooruit op de aankomende 

activiteiten.  

 

Afgelopen periode stond vooral het overvliegen centraal. Het 

moment dat je over mag naar een oudere leeftijdsgroep. Daar horen 

dan natuurlijk ook weer nieuwe spannende activiteiten bij. 

 

Daarnaast hebben we afgelopen tijd ook veel met de groep gedaan. 

Zo zijn we opzoek gegaan naar onze vos Hugo tijdens het JOTA-

weekend. Met behulp van radiosignalen probeerden we de locatie 

van de vos te bepalen. Dit is goed gelukt, want alle groepjes waren 

mooi op tijd bij de eindlocatie aangekomen. 

 

Ook hebben we in november de drie APV Escape Rooms gespeeld. 

Deze Escape Rooms waren zelf bedacht en gemaakt door Talitha, 

Stefan en Nathan. Gelukkig hebben allemaal uit de rooms kunnen 

ontsnappen. 

 

In 2023 staat de volgende groepsactiviteit weer op de planning: 

namelijk de LAN-party. Met iedereen vanaf explorerleeftijd gaan we 

een weekend lang samen LAN-spellen spelen. 

Hopelijk mag dit weekend dit jaar wel doorgaan. Dat was namelijk 

de voorgaande twee jaren helaas niet het geval, omdat het 

coronavirus roet in het eten gooide. 

 

Tevens staan ook de Hide & Seek (vanaf scoutsleeftijd) en de iScout 

(vanaf explorerleeftijd) voor 2023 op de planning. 

 

Kortom: veel te beleven en dus ook veel om te lezen in deze editie 

van de nieuwtjesbrief. Blader snel verder!  

De voorkant van de nieuwtjesbrief  
Vind je het leuk om te tekenen? Wij vinden het leuk om tekeningen 

te ontvangen voor de voorkant van de nieuwtjesbrief! Als je jouw 

tekening op de nieuwtjesbrief wil terugzien, mail dan naar: 

nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl  

Redactie: Iris, Pim, Kiri & Marco O. Tekening: Kiri. Contact: nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl 



Bevers 
 

 

Het is alweer tijd voor een nieuwe nieuwtjesbrief. En wat hebben de 

Bevers toch een hoop meegemaakt de afgelopen tijd! We hebben 

veel nieuwe Bevers mogen installeren, vuurtjes gestookt, spelletjes 

gespeeld, en nog veel meer! 

 

Het hoogtepunt van de afgelopen periode was toch wel de 

Sinterklaas intocht! Wat vonden we het weer spannend om 

Sinterklaas in Nederland te verwelkomen! Dit was ook vooral 

spannend omdat het helemaal nog niet duidelijk was of dat 

Sinterklaas nog wel ging komen dit jaar. Zijn boot was gezonken! 

Maar uiteraard lukte het Sinterklaas w®l om te komen. Net als ieder 

ander jaar. De Bevers hebben veel pepernoten gegeten en met de 

pieten gedanst. Als kers op de taart mochten wij zelf ook met 

Sinterklaas op de foto! Wat was dat gaaf zeg! 

 

Aankomende tijd staan er ook weer super 

coole dingen op de kalender.  Dus dat 

horen jullie allemaal weer in de volgende 

nieuwtjesbrief! 

 

Tot dan! 

 

Groetjes van de Bevers en Nieuwtjespiet! 



  

Welpen 
 

 

Om in het thema van kamp te blijven begonnen we dit seizoen met 

een spinazie opkomst, oh foutje, spionage opkomst. Hier hebben we 

de welpen meester gemaakt in het maken van valse van paspoorten 

en spioneren. Ook hebben we weer vele nieuwe leden mogen 

verwelkomen met Sjors Sportief, die we samen met de bevers met 

een mooie haag hebben verwelkomd. Ook zijn we begonnen aan het 

eerste insigne van dit seizoen: spoorzoeken, zodat jullie nooit meer 

verdwaald raken. Nu jullie weten hoe een kompas werkt en goed 

kaart kunnen lezen moet dit een fluitje van een cent zijn. Ook 

konden we eindelijk weer een keer een regioactiviteit bijwonen na 

twee jaar corona. Dit was met een knots knetter gekke goochelshow 

waar we met ongeveer 200 welpen hebben gelachen. Ook hebben 

meerdere welpen op het podium kunnen schitteren. Ook waren er 

verschillende leuke spellen om te doen. Daarnaast hebben we ook 

nog moeilijke raadsels en puzzels opgelost in drie super gave escape 

rooms. Dit jaar in het thema van ruimte en Among Us. Waar er een 

moord moest worden opgelost, een ruimte schip gemaakt moest 

worden en er een kostbare schat geopend moest worden. Gelukkig 

is iedereen er veilig uit gekomen.   



Junior scouts 
 

 

 



Scouts 

 

 

De scouts hebben de afgelopen tijd niet stilgezeten!  

We trapten het seizoen af met het overvliegen, waarbij de 

aanstormend scouts de indianenbrug 2.0 over moesten. Dit hebben 

zij allemaal met vlag en wimpel gehaald. Luca doet hiernaast even 

voor hoe het wel moet:  

Er waren ook een aantal scouts die 

dachten dat ze het beter konden, door 

niet in het net te klimmen, maar te 

springen. Helaas zijn er toen drie 

scouts in de sloot beland, doordat ze 

net(!) niet het net konden bereiken.  

Daarnaast zijn we met de scouts ook 

druk bezig geweest met pionieren, 

routetechnieken, primitief koken en 

hebben we geschaatst. Ook stonden 

we tijdens het JOTA-weekend stil bij 

verschillende vormen van 

communicatie, zoals het seinen met 

semafoorvlaggen. Sepp doet het 

hieronder even voor. Weet jij welke 

letter Sepp seint? εζηθ  

 

Ook hebben we het allereerste PL en 

APL weekend achter de rug. Tijdens 

dit weekend zijn we met alle 4 PLôs en 

4 APLôs aan de slag gegaan met leuke 

oefeningen, trainingen en activiteiten 

om hun rol als PL of APL te 

verbeteren.  

Tot slot hebben we ook nog 

meegedaan aan de APV Escape Room. 

In drie groepen hebben alle scouts alle 

drie de Escape Rooms gespeeld. We 

zijn er over uit dat deze rooms 

ontzettend leuk waren en willen 

daarvoor de organisatie nogmaals 

bedanken! 

 

  



Explorers 
 

Het nieuwe seizoen is (over)vliegend van start gegaan dit 

jaar!. Onze nieuwe overvliegers; Janou, Faith, Sven en Douwe 

waagden zich als professioneel opgeleide astronauten aan de 

overvlieg challenges! 

 

Het begon op het clubhuis, daar werden onze aanstormende 

talenten getest op verschillende vaardigheden, ze waren allemaal 

fysiek en mentaal in zoôn uitstekende staat dat ze allemaal echte 

astronauten zijn geworden. Na een veeeeel te korte nachtrust begon 

het echte werk, we gingen naar Doel, Belgi±. Gebukt onder een 

barre wandeltocht met nog gekkere opdrachten lukte het hen om de 

eindstreep te halené of toch niet? We vervolgden onze weg naar 

Antwerpen, om daar een pannenkoeken-puzzeltocht te doen. Op 

bijzondere plekken in Antwerpen stonden verloren explos te 

wachten op het heldhaftige viertal om gezamenlijk de eindstreep te 

halen bij Het Steen. Na een heerlijke lunch vertrokken we allemaal 

weer terug naar Gorinchem. Voor heel even waren we met 28 

exploôs! Tijdens het installeren hebben we afscheid genomen van 10 

exploôs. Met 18 super fijne explos werken wij vol goede moed 

richting ons Zomerkamp! Binnenkort maar eens een locatie zoekené 



Hugo de Groot Stam 
 

Na de zomervakantie zijn wij als groep op 3 september 

begonnen met een jaarplanning te maken, de agenda staat weer vol 

met leuke gevarieerde opkomsten. Tijdens deze eerste opkomst is 

er ook een bestuur voor onze groep gekozen omdat de groep aardig 

is gegroeid (dit jaar ongeveer 35 leden) is dit wel handig. Als 

bestuursleden zijn gekozen: Michael, Bram en Sonja. Als er vragen 

zijn aan onze groep of binnen de groep is Sonja het eerste 

aanspreekpunt als coºrdinator/voorzitter. 

 

Onder leiding van Matthijs zijn we op een regenachtige 17 

september naar Dordrecht geweest. Daar hebben we veel lol gehad 

met het zoeken naar geocaches. Op de heenweg had een auto ook 

nog een lekke band waardoor de avond al avontuurlijk begon. 

Soms moet je als groep ook kunnen improviseren omdat de 

planning iets anders verloopt zoals op 1 oktober met onze 

pionieropkomst. Uiteindelijk werd er een kleine tokkelbaan 

gebouwd, die ook nog redelijk werkte. Ook kregen een aantal leden 

een lesje knooptechnieken. 

 

Er vielen daarna een aantal opkomsten tussenuit door de ABBA (die 

heel gezellig was) en de Kaderdag bij regio de Baronie (gezellig en 

leerzaam). 

 

Op 29 oktober had Marco van Gelder voor ons een lasergame avond 

georganiseerd met een soort van apenkooi parcours in het 

clubgebouw. Het was een leuk gezicht hoe de een dit spel heel 

fanatiek speelt en de ander heel tactisch te werk gaat om zijn 

tegenstander te raken. 

 

Op 12 november klonk er opeens doedelzak muziek als start van de 

avond, Bram was de strenge maar rechtvaardige scheidsrechter 

tijdens onze Highland Games. De onderdelen waren: steen stoten, 

paal werpen, touwtrekken, hooibaal slingeren en hooivork gooien. 

Sommige onderdelen waren best zwaar maar we hebben veel 

gelachen. 

 

We kijken uit naar de volgende opkomsten met o.a. primitief koken, 

bordspellen avond en toch altijd weer bijzonder: het installeren van 

nieuwe leden. 

  



Trapperskampen: Scoutakel & Geoscouten 
 

Je bent nooit te oud om te leren, zegt men, dus regelmatig gaan 

verschillende leiding naar bepaalde cursussen ter lering en vermaak. 

De scoutakel en geoscouten zijn twee van dit soort cursussen, maar 

dan nogal uit de kluiten gewassen varianten: beide omvatten een 

geheel weekend aan activiteiten rondom een thema. Bij scoutakel 

leer je alles omtrent pionieren, bij geoscouten alles over navigeren. 

 

Scoutakel 

In oktober zijn Marco A & Marco O (wat een duo) naar scoutakel 

geweest. Dit begon op vrijdagavond en duurde tot zondagmiddag. 

Vrijdagavond werd van alles uitgelegd omtrent de basis over 

touwen, onder andere over breeksterkten en eindsplitsen. Zaterdag 

gingen we aan de slag met verankeringen gevolgd door het leren 

van verschillende knopen, steken en sjorringen, gepaard met 

instructies over constructies, krachtenberekeningen en veiligheid. 

Ook werd veilig werken op hoogte behandeld. Op de zondagochtend 

werd er gewerkt aan drie projecten: een tokkelbaan, een kabelbaan 

en een ophaalbrug. De verschillende geleerde technieken werden 

hierbij toegepast en uitgediept, met mooie resultaten tot gevolg. Al 

met al was dit een leerzaam weekend! 

 

Geoscouten 

In november zijn Pim & Marco O naar geoscouten geweest. Ook dit 

was van vrijdagavond tot zondagmiddag. Vrijdagavond werd het 

weekend ingeleid met een instructie over themaôs waarna we een 

thematisch aangekleed tochtje gingen lopen. Op zaterdagochtend 

gingen we goed van start met verschillende instructies over kaart & 

kompas en enkele basis routetechnieken. In de middag gingen we 

dieper in op de materie over kaart en kompas in de praktijk, 

navigeren op water, ori±nteren met hemellichamen, GPS en 

kaartprojecties en -rasters. ôs Avonds gingen we nog aan de slag 

met het maken van een Jacobsstaf en een Planisfeer, om te kunnen 

navigeren met de sterren. Zondag gingen we aan de slag met het 

maken van routes in theorie en praktijk, waarna we in de middag 

nog een route gingen lopen. Gelukkig kwamen we uiteindelijk aan 

op het eindpunt. Vol nieuwe idee±n, ervaringen en inzichten gingen 

we weer terug naar huis! 

 

 

Fotoôs op volgende pagina! >>  



Fotoôs Scoutakel 

  


