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Op naar de winter 

Deze herfst hebben we weer verschillende grotere activiteiten 

kunnen oppakken. Omdat onze vereniging dit jaar 110 jaar bestaat, 

hebben we met het overvliegen extra uitgepakt: iedereen kon zich 

lekker uitleven op 5 superleuke springkussens! Met het overvliegen 

en de bijbehorende installaties achter de rug, hebben we weer een 

mooie start gemaakt met het scoutingseizoen. We hebben tijdens de 

jaarlijkse JOTA/JOTI weer een vossenjacht gedaan, waarbij 

verschillende groepjes zo snel mogelijk ‘de vos’ proberen te vinden. 

In dit geval is de vos een zender, en hebben alle groepjes antennes 

om peilingen me te doen. Dit jaar kon je heel ver gaan zoeken, 

maar uiteindelijk bleek de vos gewoon in Gorinchem te staan! 

 

Bedank-avond 

In november hebben we dit jaar ook weer de ABBA (APV Bijzondere 

Bedank Avond) kunnen organiseren. Dit is een gezellige 

bedankavond voor alle vrijwilligers die een steentje bijdragen binnen 

de APV. Hierbij is ook aandacht geschonken aan de jubilarissen van 

de afgelopen twee jaar en de volgende uitreikingen: 

 

• Het waarderingsteken Gouden Edelhert voor Albert, voor 

zijn jarenlange inzet als o.a. leiding, voorzitter en 

initiatiefnemer en vrijwilliger op veel meer vlakken, zowel 

binnen Scouting APV als op regionaal/landelijk niveau. 

• Het waarderingsteken Gouden Oehoe voor Chris, voor zijn 

jarenlange inzet als o.a. gebouw- en magazijnbeheerder bij 

de APV en zijn inzet als kookstaf tijdens verschillende 

kampen. 

• Het waarderingsteken Gouden Vos voor Martijn 

(Kalkhoven), voor zijn inzet als welpenleiding bij de APV en 

zijn bijdrage aan de vernieuwing van deze speltak. 

• Het waarderingsteken Gouden Vos voor Debby, voor haar 

inzet als scoutsleiding bij de APV. 

• Het waarderingsteken Gouden Vos voor Marco (van Oort), 

voor zijn inzet als o.a. junior scoutsleiding bij de APV en als 

organisatie van verschillende terugkomende 

groepsactiviteiten en de nieuwtjesbrief. 

• Een bedankje voor de inzet van Debby, Marije, Michael, 

Mirjam (Vogels), Patricia, Susan en Wesley die in de 

afgelopen 2 jaar gestopt zijn als leiding. 

 

Na deze formaliteiten hebben we nog gezellig met z’n allen 

gedineerd met een groots buffet. 

Redactie: Iris, Pim, Kiri & Marco O. Tekening: Kiri. Contact: nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl 



Spaar je club gezond 

Afgelopen najaar heeft bij de Gorinchemse Plus een strijd der 

verenigingen plaatsgevonden, elke bezoeker kreeg bij 10 euro aan 

boodschappen een sponsorpunt welke gedoneerd kon worden aan 

een van de 38 deelnemende verenigingen in Gorinchem. De APV 

deed hier natuurlijk ook aan mee, en heeft uiteindelijk met 2.172 

punten de 10e plaats bereikt, en daarmee een sponsorbedrag van 

€ 695,- bij elkaar gehaald. Bedankt voor iedereen die hieraan 

meegewerkt heeft! 

Interview met de oprichter van plattekaart.nl 
Geïnterviewd door Kiri 

 

Hoi Marco, leuk dat we dit interview kunnen doen!  

Hoe kwam je op het idee van plattekaart.nl? 

Ja, leuk! Eigenlijk kwam het idee al in 2012 toen het Kadaster alle 

topografische kaarten gratis beschikbaar stelde. Daarvoor kon je 

topografische kaarten alleen bij het Kadaster kopen in een 

ontzettend groot en onhandig formaat. Met deze gratis data en een 

beetje programmeerwerk werd het nu mogelijk om zelf kaarten te 

printen op A4! Het duurde nog wel tot 2020 totdat de juiste 

technieken beschikbaar waren om dit te kunnen doen op een 

manier die ik zocht. 

 

Welke speltakken denk je vooral te helpen hiermee en ook: hoe? 

Dat zullen met name de speltakken zijn die iets met 

kaarttechnieken doen: vanaf de junior scouts, en wellicht ook de 

welpen. De kaarten zijn op schaal uit te printen zodat de kaart echt 

bruikbaar is met kaarttechnieken, maar je kunt er ook routes 

(/lijnen) en punten op intekenen zodat je het wellicht ook op 

andere verrassende manieren kan gebruiken. 

 

Waarom zouden we deze site moeten gebruiken, want een kaart is 

toch zo geprint van Google Maps? 

Een kaart van Google Maps is inderdaad zo gemaakt, maar heeft 

weinig contrast op papier, is niet op schaal en bevat weinig detail. 

Het kan soms wel goed werken, maar meestal niet. 

 

Is de website voor iedereen te gebruiken? En hoe werkt deze? 

Jazeker: ga naar de site, versleep het blauwe vakje, en klik op 

printen. Dan heb je al een eerste kaart, simpeler kan niet! 

 

Bedankt voor het leerzame interview! Ik ben enthousiast en ga 

zéker deze site gebruiken! 



Tijgerwelpen 
 

Nieuwe seizoen  
 

Na een super leuk zomerkamp en een heerlijke 

zomervakantie, zijn we het seizoen begonnen met een 

gezellig kampvuurtje en lekkere marshmallows. Waarmee we 

daarna alleen maar meer leuke dingen hebben gedaan. 

 

Want de week erop hebben we gekeken of welpen ook een beetje 

kunnen klimmen met apenkooien, waarbij we met z’n allen een 

prachtig parcours hebben gemaakt. De volgende opkomst had te 

maken met foto’s maken. We gingen toen in drie groepen een 

fototocht lopen waarbij we foto’s moesten maken van elkaar en van 

gebouwen. Van die tocht waren we zo hongerig dat we de week erop 

lekker macaroni hebben gekookt. Toen was het alweer dierendag 

waarbij we gezellig met z’n allen naar de kinderboerderij zijn 

geweest voor een hele leerzame speurtocht en gezellig hebben 

geknuffeld met de dieren. Het overvliegen was dit jaar extra 

speciaal want we hadden allemaal super gave springkussens waar 

we op konden springen. Met de JOTA JOTI hadden we een soort 

escape room waarbij we met opdrachten het andere groepje 

moesten bevrijden. Wat ons gelukkig gelukt is. 

 

We hebben ook drie opkomsten gewerkt aan het knoopinsigne. Waar 

we eerst de knopen gingen oefenen, daarna keken we of jullie de 

knopen een beetje konden herkennen en hebben we als afsluiter 

voor het insigne een prachtige familieschommel geknoopt. 

 

Het was ook erg gezellig om samen met de Jaguarwelpen een 

handelsspel te doen in het Lingebos waarbij we de hele wereld over 

hebben gereisd. Eén opkomst mocht zelfs iedereen een spelletje 

meenemen en hebben we gezellig met z’n allen bordspelletjes 

gedaan. Daar was piet waarschijnlijk ook bij, want de volgende 

opkomst kwam Sinterklaas op bezoek en die had voor alle welpen 

een leuk cadeautje met een spelletje erin. 

 

Kortom een mooie start van nieuwe het seizoen. Waarbij we nog 

veel meer leuke dingen gaan doen volgend jaar. Namens alle leiding 

van de Tijgerwelpen wensen we jullie fijne feestdagen en een 

gelukkig nieuwjaar. 

 

  



Jaguarwelpen 
 

 

 

 
 
 

 

 

  

Wij hebben knopen geoefend. We hebben toen een 

schommel gemaakt. Dat was leuk om te doen. Als je 

twee van de drie keer aanwezig was met knopen 

oefenen dan kreeg je een insigne. We hebben onder 

andere de timmermanssteek en de mastworp 

geoefend. En we hebben leren kruissjorren. 

 

We doen vaak leuke spelletjes, die allemaal met een 

ander onderwerp te maken hebben, zoals 

slingertikkertje, waarvan het onderwerp teambuilding 

is. 

 

De vlag is op dit moment in onderhoud, dus 

gebruikten we bij de installatie een andere vlag. 

 

Erik Germs 

 



Junior scouts 
 

 

“Wat vinden jullie het leukst bij scouting?” 

 

 

 

  

Het is hier best leuk 

en ik wil bij de 

scouting 

Lievelingsleiding 

Bram! 

Koken is leuk en 

fikkie stoken 

Fikkie stoken 

is leuk 

Ik vind de 

leiding leuk 

Fikkie stoken 

Leuk want je 

leert ook 

iets 

Vuurtje 

stoken 

Ik vind vuur 

maken altijd 

erg leuk 

Het vuurtje 

stoken 

Het EHBO van 

Thirza(*) was 

het leukste 

*) Thirza had een opkomst georganiseerd in het teken van EHBO 

Het pionieren 

met Bram 

Vuurtje 

stoken met 

Bram 

Scouting is super leuk. 

Vuur maken met 

marshmallows is het 

leukste! 



Scouts 

 

De afgelopen tijd zijn de scouts volop bezig geweest om 

hun insigneboekje vol stickertjes te krijgen! We hebben een aantal 

opkomsten besteed aan de scoutingtechnieken pionieren en 

tochttechnieken en het insigne veilig & gezond. Tijdens deze 

opkomsten hebben de scouts laten zien dat ze kunnen graden 

schieten met een kompas, een stripkaart route kunnen lopen, een 

gezonde maaltijd kunnen bereiden, weten wat ze moeten doen in 

geval van nood en hebben ze laten zien een klein object te kunnen 

pionieren met alle relevante knopen. Het kleine object wat gemaakt 

is, is een A-frame. Na het pionieren hebben we met het A-frame 

‘gelopen’. Dit doen we door op 4 punten een touw aan het frame te 

bevestigen en vervolgens gecoördineerd aan de touwen te trekken 

zodat het frame loskomt van de grond. Degene die in het A-frame 

staat stuurt het frame door zijn gewicht over het frame te 

verplaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast alle scoutingtechnieken hebben we natuurlijk ook andere 

leuke dingen gedaan. Zo hebben we ook een bezoekje gebracht aan 

de schaatsbaan in Breda en hebben we een filmovernachting 

gehouden, waarbij we tot in de late uurtjes film hebben gekeken! 

 

  



Explorers 
 

Hey hey allemaal,  

 

Een paar weken geleden is het dan echt gebeurd de scouts zijn 

overgevlogen naar de explo’s. Dit gebeurde natuurlijk in de stijl en 

wat voor een stijl PIRATENSTIJL. Ze zijn met z’n alle op piratentocht 

geweest van Gorinchem tot aan Hank en daar voorbij. Het was een 

lang, zwaar, maar vooral super leuk. We zijn super trots op jullie! 

Toppers!  

 

Verder zijn we bezig geweest met leuke originele opkomsten te 

bedenken, we hadden heel wat leuke ideeën die afgewerkt moesten 

worden dus genoeg om de kalender mee op te vullen.  

Zo hadden we een tijdje geleden EXPLODITIE ROBINSON. Als echte 

kampen gingen we de strijd met elkaar aan. We hebben pijl en boog 

geschoten, vuur gemaakt en zelfs een eetproef gedaan. Er was een 

indrukwekkende hindernis baan gemaakt waar we als teams 

overheen moesten. Op de zee, zon en het strand na voelde we ons 

net echte robinsonners. 

 

Het is al weer bijna december en dat betekent dat de feestdagen 

weer voor de deur staan! Sinterklaas, Kerst en oud en nieuw komen 

er weer aan. Wij zijn al begonnen met de voorbereidingen en 

hebben de lootjes alvast getrokken. Hopelijk gooit Corona niet nog 

meer roet in het eten en kunnen we er iets leuks van gaan maken.  

 

Fijne feestdagen alvast!!               



Torenvalken 
 

Eindelijk was het dan 

zover: het Torenvalken Extra Lang 

Weekendkamp van donderdag 9 

september t/m maandag 13 

september 2021. We staan op het 

Scouting labelterrein Herrendal in 

Mook. We hebben het veld 

Drakenhoek gekregen. Vanaf ons 

kampterrein wandelden we 

donderdag in de hitte door Mook en 

de omliggende bossen en heuvels. In 

Nijmegen hebben we vrijdag een 

stadswandeling gedaan. In de 

Stevenskerk heeft een gids een en 

ander verteld en mochten we de crypte bezichtigen. Na de lunch 

eindigde de middag helaas in een forse regen- en onweersbui. 

Zaterdag fietsten we over een oud treinspoor van Kranenburg 

(Duitsland) naar Groesbeek. Na een heerlijke lunch fietsten we 

terug. We hebben nog even door Kranenburg gewandeld en hier de 

kapittel- en bedevaartkerk St. Peter en Paul bezocht. Zondag tijdens 

de wandeling rond Plasmolen hadden we weer goed en warm weer. 

En tot slot hebben we maandag de Hortus in Nijmegen bezocht. Het 

was een heerlijk weekend. 

 

Op zondag 31 oktober 2021 zijn de 

Torenvalken gaan Happen en 

Stappen. Ditmaal hebben we de route 

‘Stappen door de Sahara van Soest’ 

gelopen, en wel de langere route van 

ongeveer 11 kilometer. We zijn 

gestart in restaurant De Korte Duinen 

met een kleine lunch en koffie met 

gebak. Daarna hebben we ongeveer 7 

kilometer gelopen naar restaurant De 

Soester Duinen. Daar hebben we een 

heerlijke soep gekregen. Toen we 

weer op pad gingen, begon het te 

regenen. De terugweg van ongeveer 

4 kilometer naar het startpunt was dan ook erg nat. Bij restaurant 

De Korte Duinen hebben we de dag afgesloten met een 

hoofdmaaltijd en een nagerecht.  



De Gouden Vos 
 

Op 16 april 2011 werd mijn zoon Sebastiaan geïnstalleerd bij de Esta’s. 

Dat was het moment dat ik weer werd besmet met het virus dat 

Scouting heet en vanaf dat moment heb ik me wederom met meer 

dan 100% op scouting gestort. Ik had als kind zelf bij Scouting 

gezeten en ik ha op dat moment ook al 7 jaar leiding achter de kiezen, 

maar ik was 14 jaar eerder gestopt bij mijn toenmalig vereniging, 

Scouting Katimavik (lees Katimavik als kantinevik en dan heb je de 

juiste uitspraak), in Odijk. 

 

Vanaf januari 2012 heb ik de groep overgenomen. Vanaf dat moment 

is er veel veranderd. Zo hebben we de Esta’s omgevormd naar het 

nieuwe themaverhaal voor de welpen. Natuurlijk bestonden de 

welpen al, maar je had daarnaast ook kabouters en dolfijnen. Al deze 

groepen werden welpen, en wij dus ook. Dat betekende ook dat alle 

leiding een themafiguur toegewezen kreeg uit het door Joseph 

Rudyard Kipling geschreven Jungleboek. Ik werd Baloe. Eigenlijk lag 

dat ook erg voor de hand. Baloe is een vriendelijke beer, die anderen 

graag iets leert en hij houdt van eten. Zeker dat laatste was mij op 

het lijf geschreven. Zoals alle welpen wel wisten, was appeltaart mijn 

favoriet. 

 

Naast het gebruik van een ander 

thema, werden ook verschillende, 

vaak jaarlijks terugkomende, 

evenementen georganiseerd, zoals 

een playbackshow en een spelshow. 

Ook gingen we in de zomervakantie 

een week op kamp. Voor de 

kinderen een spannende week, 

want je was een hele week van huis 

en wat ging je allemaal doen..? 

 

Voor ouders was het vaak 

spannender, lukt het mijn kind wel 

om een hele week van huis te zijn? 

Ze zijn nog nooit weggeweest..! 

Gelukkig ging het bijna altijd goed. 

Het zomerkamp was altijd mijn 

ding. Voordat we terug waren van 

kamp, spookten er allemaal ideeën 

door mijn hoofd, voor het jaar erop.  De keukenprins en Raponsje tijdens 
het sprookjeskamp 



Thema’s die we bijvoorbeeld hebben gedaan zijn onder andere Asterix 

& Obelix, Suske en Wiske en een sprookjeskamp. 

 

We kwamen allemaal, staf en kinderen niet uitgezonderd, op ons 

tandvlees terug, maar dat was het allemaal waard. 

Ook ben ik de drijvende kracht geweest achter de Spieren voor 

Spieren Actiedag. Een dag waarop we geld inzamelden voor Spieren 

voor Spieren. Dit mede ingegeven door het feit dat een spierziekte 

helemaal niet ver was. Sterker nog, twee welpen hadden een 

spierziekte. 

 

Samen met de welpen en ouders is het een fantastische dag 

geworden. Tijdens een veiling geld inzamelen om mij kaal te scheren, 

taarten kopen, zodat die op de leiding gegooid konden worden en tal 

van andere dingen. En wat ben ik nog steeds trost, dat we die dag 

hebben georganiseerd. We haalden € 1.749 op. 

 

Maar in het begin van 2019 kwam alles in de verdrukking. Het lukte 

me steeds minder goed om mee te doen en uiteindelijk heb ik de man 

met de hamer gezien. Ik ben ziek geworden. Dat heeft er toe geleid 

dat ik met veel verdriet afscheid moest nemen van de welpen en geen 

leiding meer kan zijn. Het is best verdrietig als je het leukste wat er 

is, niet meer kan doen. 

 

Maar hier houdt het verhaal niet op. Dit verhaal kreeg op 13 

november 2021 een aparte wending. Tijdens de ABBA, wat staat voor 

APV Bijzondere Bedank Avond, werd ik naar voren geroepen. Olaf had 

een leuk verhaal over mij en mijn tijd bij Scouting APV en tot mijn 

verbazing kreeg ik het waarderingsteken Gouden Vos uitgereikt. Ik 

kreeg dit waarderingsteken voor mijn inzet bij de welpen en Scouting 

APV. Ik werd op dat moment overspoeld door allerlei emoties, maar 

nu ben ik gewoon trots. 

 

Daarom bedank ik iedereen die mij het vertrouwen heeft gegeven om 

de kinderen bij scouting te laten spelen, leren en nog veel meer. Ook 

bedank ik alle (oud) teamleden van het welpen leidingteam, die mee 

hebben geholpen om scouting voor de welpen te maken, wat je er 

van mag verwachten. Ik bedank het bestuur van Scouting dat ze me 

voor al het werk hebben beloond met De Gouden Vos. En als laatste 

bedank ik mijn vrouw, die mij vaak moest missen, omdat scouting 

eigenlijk op de eerste plek kwam. 

 

Martijn Kalkhoven 



Puzzel 
 

 

 

Deze editie hebben we een iets andere ‘puzzel’ dan normaal. Zie je 

de sneeuwpop op de voorkant? Deze kunnen we inkleuren! 

 

Kleur de sneeuwpop zo mooi mogelijk in. Als je wilt mag je er ook 

nog dingen bij tekenen. Degene die de mooiste tekening inlevert, 

wint een prijsje! 

 

Je mag de tekening op papier inleveren bij je leiding, of maak een 

duidelijke scan of foto en stuur deze naar 

nieuwtjesbrief@scoutingapv.nl. 

 

Vind je het zonde om op de voorkant te tekenen? Je kunt de 

nieuwtjesbrief ook online vinden op 

https://scoutingapv.nl/informatie/nieuwsbrief, en zelf nog een keer 

printen. 

 

 

 

De vorige puzzel is gewonnen door roverscout David. 

Hij kan zijn prijsje ophalen bij het stambestuur. 
 

Wist je dat… 

 

… de welpen tijdens de natuuropkomst echte dierenhuiden 

hebben mogen bekijken (en zelfs even aanraken)? 

 

… welpen zo stoer zijn dat je ze niet hoort klagen als de 

regen met bakken uit de hemel komt? 

 

… sommige hulpleiders zich dan verschuilen onder een 

grote paraplu? 

 

… sommige welpen valsspelen als ze tegen de leiding racen 

op een opblaasbare stormbaan? 

 

… de welpen hun eigen familieschommel hebben geknoopt? 
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